
 

 

   

 

 

 
Nog één nachtje slapen 
Willy voelt de kriebels in zijn maag 
morgen is hij jarig! 
waarom duurt de nacht zo traag? 

Het liefst viert hij het nu al 
want slapen lukt hem niet 
Hoe kan dat toch ook anders 
met zo’n spannende dag in het verschiet! 

Maar uiteindelijk verdwijnt Willy 
naar het mooie dromenland 
hij droomt van pakjes en van taarten 
en van ballonnen in zijn hand 

De volgende ochtend wordt hij wakker 
van feestgezang rondom zijn bed 
en het blijkt dat iedereen 
vrolijke mutsjes heeft opgezet 

Ze zingen van ‘Lang zal Willy leven’ 
en van ‘In de gloria’ 
en de liedjes eindigen allemaal 
in een heel luide ‘HOERA!’ 

En dan krijgt Willy een cadeautje 
het zit verpakt in rood papier 
hij trekt hard aan de grote strik 
en hij schatert van plezier 

Willy Woef is jarig 
Tekst: Marion Middendorp 

Illustratie: Rob van der Lei  

 

© www.oudersenzo.nl 



 

 

En als het papier eraf is 
ziet Willy een mooie rode truck 
Die wilde hij heel graag hebben 
en hij schreeuwt ‘joehoe’ van puur geluk 

En na een dikke kus aan iedereen 
springt Willy uit zijn bed 
want hij wil zo veel mogelijk genieten 
van deze leuke verjaardagspret 

Op school mag Willy gaan trakteren 
alle kinderen krijgen koek 
en zijn allerbeste vriendjes 
komen ’s middags op bezoek 

Daar komt de taart 
iedereen zingt luid 
en de kleine jarige Willy 
blaast in één keer alle kaarsjes uit 

En tijdens het blazen 
doet Willy een wens, zo fijn 
‘Ik wens, ik wens... dat ik 
iedere dag jarig mag zijn!’ 
 

 


