Willy Woef in de winter
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Het is winter en heel erg koud

Willy zit lekker warm binnen

Hij verveelt zich een beetje

en weet niet goed waar aan te beginnen

Hij kijkt door het raam en ziet de sneeuw
Willy is niet meer te stuiten

Hij doet snel zijn jas en wanten aan

En rent dan rap naar buiten

Want nog voor de sneeuw zal smelten
en alles gaat ontdooien

wil Willy Woef natuurlijk wel

heel veel sneeuwballen gooien

Met al zijn vriendjes uit de buurt

heeft hij dikke pret

en na het ballen gooien

wordt een mooie sneeuwpop neergezet

Met een echte hoed

en een sjaal om hem heen
Een bezem in zijn armen
en als neus een winterpeen

Willy Woef is helemaal

trots op die mooie pop

maar de volgende ochtend
wacht hem een hele grote strop



De pop is helemaal verdwenen
alsof iemand hem heeft weggegooid
want doordat het warmer werd

is de sneeuw nu helemaal ontdooid

Maar dan ziet Willy Woef

hele andere leuke dingen

want toevallig is hij helemaal gek op...
in de plassen springen!!!




