Willy Woef gaat verven
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Toen mama Woef

was thuisgekomen

Had ze uit de winkel

Een verfdoos meegenomen

Willy vond de doos
Helemaal te gek

En vloog zijn mama
Lachend om haar nek

Wel tien kleuren
Zaten in de doos
Rood, oranje, blauw en geel
Welke denk je dat hij koos?

Ook ging hij kleurtjes mengen
Door er twee bij elkaar te doen
Rood met blauw werd paars

En geel met blauw werd groen

Voor zijn mama was

Zijn eerste schilderij

Met prachtige kleuren

En oh, wat was zijn mama blij

De tweede was voor papa

Die nu naar het werk toe was
VVoor hem schilderde hij

Een huisje, een huisje in het gras



En voor opa en voor oma
En voor buurvrouw Loesje
En natuurlijk voor zijn
Beste vriendinnetje Woesje

En toen hij klaar was

Gaf hij mama een dikke zoen
Ruimde zijn spulletjes op

En ging wat anders doen




