
 

 

  

 

 
Willy Woef is verliefd 
verliefd op Marjolijn 
en hij weet heel erg zeker 
dat hij graag haar vriendje wil zijn 

Zijn moeder vertelde hem van Valentijn 
en het sturen van een kaart 
dus voor deze speciale dag 
heeft hij haar adres bewaard 

Met zijn mama, hand in hand 
gaan ze naar de winkel lopen 
om daar de allermooiste kaart 
voor Marjolein te kopen 

Hij kiest er één met een lieve roze beer 
Een roze beer met glitters, voor Marjolein 
en binnenin de kaart vraag Willy 
of zij Willy’s vriendinnetje zou willen zijn 

Mama Woef schrijft het adres 
en Willy geeft de kaart een kus 
en samen gooien ze de kaart 
in de rode brievenbus 

Willy vindt het reuze spannend 
en ook best een beetje eng 
Want stel je voor dat Marjolein 
geen vriendjes met hem zou willen zijn! 
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Hij kan er bijna niet van slapen 
zo spannend vindt hij het 
Hij ligt te woelen en te draaien 
in zijn warme, zachte bed 

Een dag later is het Valentijn 
en daar komt de postbode aan 
en in de brievenbus van Willy 
wordt een rode enveloppe gedaan 

“Voor Willy” leest zijn moeder 
van wie zal het kaartje zijn? 
Hij scheurt de envelop snel open 
en roept hard: “Hij is van Marjolein!” 

De kaart staat vol met hartjes 
en binnenin een vraag van Marjolein 
ze vraagt met rode letters 
of Willy haar vriendje zou willen zijn! 

 

 

 


