Willy Woef poetst zijn tanden
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Binnen, boven, buiten, onder
Roets gaat de borstel op en neer
Willy poetst zijn tanden

ledere dag twee keer

Zijn mama staat erbij

En kijkt hoe hij het doet
Maar Willy weet inmiddels
Heel goed hoe het moet

Twee minuten is hij bezig
Aan zelfs de kleinste randjes
Hij poetst grondig op en neer
Al zijn kiezen en zijn tandjes

Want, vertelt zijn mama hem,
En geeft hem gelijk een zoen
Viezigheid geeft gaatjes

Wat je tandjes pijn gaat doen

Twee keer twee minuten

Duurt het poetstfestijn

Maar in de mond van Willy Woef
Zullen er geen gaatjes zijn

En na het poetsen gaat hij slapen
Heerlijk in zijn hondenmand
Dromen over leuke dingen

Met zijn kop over de rand



Tot de volgende ochtend

Dan begint het weer

En poetst hij weer zijn tanden
Netjes op en neer




