
 

 

   

 

 

Mama Woef had een lekker bot 
speciaal voor hem gekocht 
maar zij vertelde Willy Woef 
dat hij hem nog niet hebben mocht 

Met Pasen bij het ontbijt 
mocht hij het botje eten 
en tot die tijd moest Willy Woef 
het bot maar weer vergeten 

Maar toen zijn moeder eventjes niet keek 
heeft hij niet lang getreuzeld 
en het heerlijk paasbotje 
heel snel opgepeuzeld 

Bij het ontbijt met Pasen 
was 'spijt' het enige dat Willy kreeg 
De rest hadden een heerlijk bot 
maar zijn bordje bleef verder leeg 

Eerst gingen ze het bot versieren 
en toen aten ze hem lekker op 
en Willy zat daar stilletjes 
met alleen een lege dop... 

Hij ging op schoot bij mama Woef 
en begon zacht te fluisteren 
dat hij in het vervolg 
nóg beter zou gaan luisteren 
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En mama Woef zei: "Willy, 
wat je deed, was erg verkeerd 
maar ik weet wel zeker 
dat jij je lesje hebt geleerd" 

Mama gaf een kus en een nieuw bot 
en weg was Willy’s verdriet en pijn 
maar hij moest haar wel beloven 
nooit meer zo stout te zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 


